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          Kerstavond 2021 
 
       In de Kerk van de Eenheid  
            in Christus te Son 
                 

                            
                
                       Thema: In een ander Licht 
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Welkom 
 
 
Aanvangswoord 
 
Het thema van Advent en Kerst is ‘In een ander licht’. 
Dat klinkt mooi - in een ander licht. Licht is al fijn, en in een 
ander licht kan het alleen nog maar beter worden. 
Het zit ook in ons taalgebruik: je ziet iets in een ander licht, 
met andere ogen. Je hebt iets al heel vaak gezien, iets is heel 
bekend. En door iets wat je overkomt of door wat je hoort, kijk 
je er ineens anders tegenaan. 
 
Wij leven in een moeilijke tijd - al bijna twee jaar duurt de 
coronapandemie en niemand weet wanneer die is uitgeraasd en 
hoeveel slachtoffers er nog zullen vallen, en wat het effect 
wereldwijd zal zijn. Dat geeft veel onzekerheid. 
Ieder weet inmiddels van de klimaatverandering, de opwarming 
van de aarde, en hoort over rampen met veel doden en schade 
door natuurgeweld. We leven in onzekere tijden. 
En ook in je eigen leven is er onzekerheid: door ziekte of door 
ouderdom is de toekomst ongewis. 
 
En nu is het Kerstavond. We staan met mensen van alle tijden 
en alle plaatsen in het donker - we zien geen hand voor ogen. 
Maar in dat duister breekt plotseling licht door. In de stal van 
Bethlehem wordt een kindje geboren. Een kindje met de naam 
Jezus: God redt. Die wordt genoemd: Immanuel, God met ons. 
 
Ons leven is zoals het is - maar er zijn meer manieren om 
ernaar te kijken. God is met ons, en de geboorte van het 
Kerstkind is daarvan het symbool. Dat mag een ander licht op 
ons leven werpen, een leven vanuit hoop. 

 
 
Aansteken van de kaarsen op tafel 
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Zingen: Lied van Hoop (t. Henk Boots m. Antoine Oomen Licht dat ons aanstoot) 

 

2. Laat toch uw Naam geheiligd worden, 
Uw wil geschieden overal. 
Dan zijn de machtelozen veilig, 
geen mens die dan nog kwetsen zal. 
Liefde zal dan de aarde drenken, 
bedekken als een oceaan. 
Dan klinkt het: “wie had kunnen denken, 
dat God zo met ons wil bestaan?” 
 
Bemoediging en drempelgebed 
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde draagt met haar liefde. 
 

God, 
Wij bidden u om taal die ons bij elkaar brengt. 
Wij bidden u om woorden van goede moed, 
geen vrome praat die de leegte vult 
de angst overschreeuwt, het verlies kleineert, 
maar stille, kleine woorden 
voor hoop, liefde, goedheid. 
God wij bidden u om taal, 
om woorden die ons leren 
te geloven wie u bent. 
Amen 
 

uit: U die voor mij uitgaat, p. 32 (Werner Pieterse) 
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Lezing: Jesaja 11: 6-10 
 

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, 
een panter vlijt zich bij een bokje neer; 
kalf en leeuw zullen samen weiden 
en een kleine jongen zal ze hoeden. 
Een koe en een berin grazen samen, 
hun jongen liggen bijeen; 
een leeuw eet stro, net als een rund. 
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, 
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg. 
Want kennis van de HEER vervult de aarde, 
zoals het water de bodem van de zee bedekt. 
Op die dag zal de telg van Isaï 
als een vaandel voor alle volken staan. 
Dan zullen de volken hem zoeken 
en zijn woonplaats zal schitterend zijn. 
 
 
Inleiding  
 
We gaan luisteren naar een deel van het Klein Kerstoratorium, 
gezongen door een deel van de cantorij. De teksten zijn van 
Huub Oosterhuis, muziek van Antoine Oomen. 
We gaan naar het tweede deel luisteren.  
Wat eraan voorafging, is het verhaal uit het Lucas-evangelie, 
dat Jozef en Maria naar Bethlehem moesten, dat ze geen plek 
in een herberg konden vinden om te overnachten en dat in de 
stal midden in de nacht het kind werd geboren. Een engel - 
boodschapper van God - ging naar de herders die daar in de 
buurt waren en berichtte hen over de geboorte van het kind. 
Heden is u in de stad van David een redder geboren, de Heer, 
de Messias. En dit zal u een teken zijn: Je zult een pasgeboren 
kindje vinden, het is in doeken gewikkeld, het ligt in een kribbe. 
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De Bijbel staat vol woorden, we vertellen elkaar de verhalen 
met woorden. Dat kan ook niet anders. Maar een Bijbels woord 
is meer dan een groepje letters. Een Bijbels woord is ook een 
gebeurtenis. Een woord is een daad. Daarom kun je zeggen dat 
een woord gebeurt. Het woord geschiedde. 
 
 
 
Zingen: “Laat ons gaan zien het woord dat daar geschiedde…”                     
               (Deel 2 van het Klein Kerstoratorium) 
 

Laat ons gaan zien het woord dat daar geschiedde. 

 

In den beginne was het Woord, 
roepend om licht en het licht werd geboren, 
Roepend om mensen, zij werden geboren. 
Roepend om ons en wij mensen werden geboren. 
In dat woord was leven, levenslicht. 
In dat woord was leven. 
Levenslicht, bronwaterlicht, ziel,  
leeftocht, adem voor de mensen. 
En dat woord geschiedt waar mensen zijn, 
licht en duisternis waar mensen zijn. 
En het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het licht niet overmeesterd. 
 

Tekst (Huub Oosterhuis)  
 

      “Nog in de moederschoot werd hij geroepen. 
De geest van God zal rusten op hem,  
Om aan de armen goed nieuws te brengen 
Om aan gevangenen bevrijding te melden 
Aan de blinden de weg naar het licht 
Om te troosten wier hart is gebroken. 
Hij zal niet doven de kwijnende vlam, 
En het gekrookte riet niet breken. 
Hij zal een schutting zijn tegen de wind, 
Schuilplaats tegen de regen.” 
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Zingen: Lb. 486 (t. Harry Prenen mel. Kerstlied uit Catalonië) 

 
2. Vrede was het overal, / wilde dieren kwamen   
bij de schapen in de stal / en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom speelt gij niet?  
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren! 
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4. Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister,  
want de dag is niet meer ver, / bode van de luister  
die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan,  
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom,  
kere om, kere om, laat de beltrom horen:  
Christus is geboren!  
 
Lezing: Lucas 2: 1-20 
 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle 
inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze 
eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius 
over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, 
ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op 
weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn 
aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad 
Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die 
Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze 
daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht 
een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in 
doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen 
geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daarvandaan 
brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht 
bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen 
en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, 
zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie nieuws brengen dat grote vreugde 
betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David 
jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor 
jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden 
dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling 
voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees 
met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemelen vrede op 
aarde voor de mensen die Hij liefheeft. Toen de engelen waren 
teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 
‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat 
er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze 
gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het 
kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze 
wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden 
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stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar 
Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover 
nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en 
prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies 
zoals het hun was gezegd. 
 
 
Zingen: Lb. 494 (t. Huub Oosterhuis m. Michael Pretorius) 

 

2. Gij zijt ons doorgegeven 
een naam, een oud verhaal 
uw woorden uitgeschreven 
in iedere mensentaal. 
Ons eigen levenslot 
met uw geluk verweven, 
zo zijt Gij onze God. 

3. Gij zijt in ons verloren 
wij durven U niet aan, 
uw stem in onze oren, 
uw komst in ons bestaan. 
Een woord van vlees en bloed 
een kind voor ons geboren, 
een mens die sterven moet.
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Overdenking 
 
Muziek: Adagio en Menuetten uit een sonate voor Altblokfluit 
en begeleiding van Antonio Vivaldi. 
 
Toelichting op de inzameling 
Collectedoel: Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje 
Rekeningnummer: NL 42 INGB 0006 8705 50 
 
Gebeden  
 

Voorbede stil gebed afgesloten met 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
Zingen: O, little town of Bethlehem (bew.R. Vaughan Williams) 

 
1. O little town of Bethlehem 
How still we see thee lie 
Above thy deep and dreamless sleep 
The silent stars go by 
Yet in thy dark streets shineth 
The everlasting Light 
The hopes and fears of all the years 
Are met in thee tonight  
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2. O morning stars together 
Proclaim the holy birth 
And praises sing to God the 
King 
And Peace to men on earth 
For Christ is born of Mary 
And gathered all above 
While mortals sleep, the 
angels keep 

  5. O holy Child of Bethlehem 
Descend to us, we pray 
Cast out our sin and enter in 
Be born to us today 
We hear the Christmas angels 
The great glad tidings tell 
O come to us, abide with us 
Our Lord Emmanuel 

Their watch of wondering love 
 
 
Zegen 
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Met die zegenwens aan ons allemaal eindigt deze 
Kerstavonddienst. 
Namens allen hier aanwezig wens ik u fijne dagen. 
 
 
 
Symboliek van de schikking. 
 
De zon is helemaal opgekomen.  
Tussen de stralen zien we bloemen van een orchidee. 
Tussen de stralen hebben we sterretjes geplaatst,  
gemaakt van berkenschors. 
Stralend licht de nieuwe dag begint met sterren in de nacht. 
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